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Van de redactie . . .

Advent en Kerst

De laatste maand van 2014 is al weer een week op weg.
Als kind was die decembermaand een van de mooiste maanden van het jaar.
Allereerst was daar het Sinterklaasfeest met cadeautjes en daarna Kerstmis 
met een grote kerstboom, de nachtmis (toen nog drie achter elkaar) veel 
kaarsjes en ten slotte het diner met kalkoen. 
Nog steeds staat Kerst voor veel mensen gelijk aan gezelligheid. Maar dat is
lang niet voor iedereen zo. Mensen die iemand verloren hebben, ziek of 
eenzaam zijn of het financieel zwaar hebben willen vaak geen feest vieren.
Laten we dus proberen bij al die festiviteiten toch ook te denken aan onze 
medemensen die het moeilijk hebben in deze tijd van het jaar. Niet alleen 
ver weg, maar juist ook dichterbij.

In dit blad vindt u veel informatie omtrent de kerst. Zo laten de pastores ons
bezinnen en reflecteren; neemt de werkgroep Liturgie ons mee door de 
bijzonderheden rondom de feestdagen en krijgt u informatie over de 
vieringen. 

Daarnaast is er een artikel over de DOLP - dienst onder leiding van 
parochianen -, dat in alle parochiebladen van het samenwerkingsverband 
zal verschijnen. In dit artikel willen we u de ontstaansgeschiedenis en 
werkwijze van de DOLP uitleggen.

Rest mij niets anders dan u namens alle leden van de redactie een zalig 
kerstmis en een heel goed nieuw jaar met veel gezondheid en geluk te 
wensen. 

Namens de redactie
Lucy Wegman
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Van de pastores . . .

Advent en Kerst: een periode van bezinning en reflectie
 

In de Adventstijd hangen in de meeste kerken 
adventskransen met groene takken, vier 
kaarsen en het paarse lint. Altijd in 
cirkelvorm; nooit ovaal, vierkant of 
rechthoekig. Die vorm is er niet voor niets! 
Een cirkel eindigt waar die is begonnen: dus 
een eindeloze lijn. Daarom staat een cirkel al 
sinds mensenheugenis symbool voor de 
‘eeuwigheid’en symboliseert ook God. De 
adventskrans is gemaakt van dennengroen, dat

is groen uit de natuur dat de winter trotseert. De altijd groene den staat voor
de hoop en Gods trouw (net als de kerstboom). De  altaardoeken zijn paars 
en de kazuifel van de priester is ook paars. Deze kleur nodigt uit om te 
bezinnen, om even stil te staan in de drukte van het leven en je hart weer 
opnieuw voor God open te stellen. De vier kaarsen verwijzen naar de vier 
zondagen van de Advent. Iedere zondag mag er weer een volgende kaars 
aan. Jezus heeft zelf gezegd: Ik ben het licht van de wereld. Dit Licht 
(Jezus) komt steeds dichterbij naarmate we  Kerstmis naderen. De 
Adventskrans is een teken van hoop, dat niet de duisternis en de dood, maar
licht en leven zullen overwinnen. Gods Zoon is immers voor ons mens 
geworden.

De Adventstijd is dit jaar op 30 november begonnen (de eerste zondag van 
de Advent)  en duurt tot aan Kerstmis. Advent is een tijd van verwachten, 
een tijd waarin we toe leven naar wat komt. Maar wat is verwachting 
eigenlijk? Daar gaan we deze weken naar op zoek We krijgen steeds meer 
te zien van het feest dat komen gaat! We gaan steeds meer zien van het 
verhaal dat met Kerstmis verteld zal worden; van het kind dat geboren 
wordt in een stal. 
De Kersttijd begint in de liturgie met de eerste vigiliemis op de vooravond 
van 25 december en wordt afgesloten met het feest van de Doop van de 
Heer dat dit kerkelijk jaar plaatsvindt op zondag 11 januari 2015.
De periode tussen Advent, Kerst en Nieuwjaar is voor velen van ons een 
tijd van bezinning en reflectie. We kijken terug op wat er het afgelopen jaar 
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allemaal gebeurd is in ons leven en we kijken alvast vooruit naar wat we 
ánders willen zien en doen in het komende jaar.
In deze periode bereiden wij ons voor op wat komen gaat. Toch is de vraag: 
“Waar bereiden we ons op voor?” Op een gezellige en stemmige dag die we
besluiten met een feestelijke maaltijd? Ja zeker, dat ook, maar voor een 
gelovige is dat niet de kern van het Kerstfeest. Bereiden we ons voor op de 
herdenking van de geboorte van Jezus, een soort verjaardag?
Jezus is inderdaad meer dan 2000 jaar geleden geboren, maar Kerstmis is 
geen verjaardagsfeestje dat we vieren. We vieren wel de geboorte van 
Christus! Is dat niet vreemd? Hij is toch al geboren? En toch vieren we dat 
Hij geboren wordt, maar hoe? De middeleeuwse mysticus Meister Eckhart 
heeft ooit gezegd: “Wat heb ik aan Kerstmis, als Christus niet geboren 
wordt in mij?” Daarom is er een Advent: een tijd waarin we ons erop 
voorbereiden dat Christus geboren kan worden in ons. Een tijd waarin we 
ons erop toeleggen om steeds meer op Christus te gaan lijken; om in de 
ware zin van het woord steeds meer een christen te worden. Dat kan op veel
manieren, maar we kunnen niet buiten Christus om: zijn leven, zijn lijden 
en dood en zijn verrijzenis. Laten we hopen dat wij een dieper zicht krijgen 
op Christus en dat ons leven steeds meer door Hem getekend wordt. In die 
zin wens ik ons allen (ook namens Pastor Gies) een goede Adventstijd en 
gezegende Kersttijd toe: moge Christus steeds meer in ons worden geboren!

Pastor Józef Okonek SChr
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Kroniek . . .

Doopviering in onze parochies
Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich 
aanmelden bij het Interparochieel secretariaat (info@rk-parochies.nl), of 
telefonisch (0522-252782) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. 
De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke 
parochies wordt gedoopt.

Van het bestuur . . .

Collecteopbrengsten:

Datum   1  e           2  e            Bijzondere 2  e   collecte

5/10 114,45 129,06 Gezangenbundels GvL
12/10   65,34   38,14 Gezangenbundels GvL
19/10   74,59 175,05 Gezangenbundels GvL
26/10   78,91   80,33 Gezangenbundels GvL
2/11 153,61 140,45

De 1e collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2e collecte t.b.v. de 
vervanging geluidsinstallatie, tenzij er een speciale collecte voor een goed 
doel is.

Speciale collecten komende periode:

Adventsactie
De adventsactie collecte is bedoeld als bijdrage voor concrete projecten in 
de tijd voor Kerstmis. Ondersteuning  het hele jaar door van missionaire 
ondernemers en onderneemsters in Nederland die samenwerken met 
Katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Belangrijk is het 
blijven geloven in de waarde van relaties en kleinschalige projecten. De 
kernboodschap van de Adventsactie is "Kom samen in actie om hoop te 
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brengen in het Licht van Kerstmis". Er is geen duisternis in staat om licht te
overschaduwen, maar het kleinste lichtje kan de grootste duisternis 
verdrijven. Zie verder het prikbord in de hal.

Kerstcollecte
Nu de diaconie/PCI weer actief is heeft het bestuur besloten dat de oude 
regeling, 50% adventsactie en 50% diaconie/PCI, weer van toepassing zal 
zijn bij de 2e collecte tijdens de kerstvieringen (PCI = Parochieel Caritas 
Instelling)

Gezangenbundels GvL en geluidsapparatuur.
Het verheugt ons u te kunnen berichten dat een (anonieme) parochiaan geld 
heeft overgemaakt voor de aanschaf van de nieuwe gezangenbundels GvL, 
welke inmiddels zijn besteld.  We zijn deze parochiaan buitengewoon 
dankbaar.

Sinds 29 mei reserveerden we de 2e collecte, behoudens speciale doelen, 
hiervoor. Tot en met  26 oktober was de opbrengst € 1.716,75. Het bestuur 
heeft besloten om dit geld te reserveren voor de vervanging van 
geluidsapparatuur, tezamen met de opbrengst van de 2e collecten in de 
komende tijd, behoudens bij  speciale doelen. 

De frequentie en de ouderdom van de apparatuur maken het noodzakelijk 
dat we over moeten gaan tot vervanging. Op dit moment wordt nog gekeken
naar wat nodig is, maar waarschijnlijk gaat de vervanging minimaal € 
5.000,-- kosten.

Kerkbalans 2014

Denkt u aan uw bijdrage kerkbalans 2014 voor zover door u nog niet 
voldaan. 

Kerkbalans 2015

De jaarlijkse landelijke gezamenlijke actie kerkbalans 2015 staat weer voor 
de deur. Aan deze actie doen de volgende kerkgenootschappen mee: 
Protestantse kerk, Doopsgezinde Sociëteit, Remonstrantse Broederschap, 
Oud-Katholieke kerk en de Katholieke kerk.
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Dit jaar is het thema: “ Mijn kerk deelt, mijn kerk in balans”. Zie 
bijgaande folder.
De actie begint op 18 januari 2015.

Bijzonder aan onze parochie is dat we in staat zijn om traditie en 
moderniteit op een goede manier weten te integreren zodat iedereen zich 
thuis blijft voelen. Daar is niet alleen het pastores team een afspiegeling 
van, maar ook in de liturgie wordt daarmee rekening gehouden.

Het zijn onrustige tijden, niet alleen wat betreft de kredietcrisis, maar ook 
de crisis die de gelovigen in de hele wereld doormaken. Met name de 
oprichting van het Kalifaat Islamitische Staat (IS) en hun heilige oorlog is 
voor velen beangstigend. Maar vooral voor de slachtoffers, een flink aantal 
kampen zitten overvol met vluchtelingen. Wij gelovige mensen hebben een 
taak daarin, welke wordt versterkt door regelmatig bij elkaar te komen in 
een kerk om te bidden en inspiratie op te doen.
 
Veel parochianen zullen het belangrijk vinden dat onze parochie vitaal mag 
blijven in een wereld waarin het kerkbezoek afneemt. Daar hoort ook een 
gezonde financiële situatie bij, hetgeen zonder uw steun onmogelijk is

Parochianen worden zoveel mogelijk persoonlijk benaderd voor hun 
kerkbijdrage.
De actie kerkbalans vindt plaats van 18 januari tot en met 31 januari 2015. 
In deze periode zullen de enveloppen voor de kerkbijdrage bij een aantal 
parochianen worden bezorgd en in enkele gevallen een week later weer 
worden opgehaald. 

In dit parochieblad is een landelijke brochure bijgevoegd. Interessante 
informatie kunt u ook vinden op internet: www.kerkbalans.nl

De actie kerkbalans wordt in onze parochie gecoördineerd door de 
financiële werkgroep bestaande uit: Leo Jansen,  Stefan Spekreijse, Jos 
Mentink en ondergetekende.
 
Namens het bestuur,
André Klaassen
Penningmeester

6Stephanusvuur jaargang 59 – nr 7

http://www.kerkbalans.nl/


Van de werkgroepen . . .

Bericht van de werkgroep Liturgie

St.Stephanus – 26 december

In de vitrine achter in onze kerk liggen
afbeeldingen van St.Stephanuskerken. Er
zijn er velen in binnen- en buitenland.
Wanneer we rondkijken bij ons in de buurt,
dan komen we heel wat
St.Stephanuskerken tegen. Kerken van
vóór de Reformatie, zoals in Beilen en
Westerbork – en kerken van na het herstel
van de Kerkelijke Hiërarchie in 1853,
zoals onze parochie in Meppel. 
Waarom is/was deze heilige zo populair als
patroonheilige?  
Toen de apostelen na Pinksteren ijverig aan
de verkondiging begonnen hadden zij
eigenlijk geen tijd meer om zich ook bezig
te houden met de zorg van de armen,
weduwen en wezen. Daarom stelden zij 7
mannen aan voor deze taak. De enige die
genoemd wordt is Stephanus. Maar
Stephanus was een man die geen blad voor
de mond nam en hij verweet de Joden
verantwoordelijk te zijn voor de dood van
Christus. En dit heeft hij met de dood
moeten bekopen, want zijn tegenstanders waren woedend en stenigden hem,
terwijl zij hun mantels aan de voeten van Saulus legden.
Stephanus was dus de eerste martelaar van het christelijk geloof.

In de 19e en het begin van de 20e eeuw gebeurde het steffenlopen in 
Drenthe op 2e Kerstdag – het feest van St.Stephanus – door kinderen en 
armen. Men trok langs de boerderijen en zong dan op de deel, waar de 
"beesten" stonden, een liedje of zegden een rijmpje op, terwijl men de 
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koeien wat hooi voerde. Als dank kreeg men dan een “dikke stoetbrugge”, 
een dik belegde boterham met echte boter, kaas en ham. 
Het steffenrijden of steffenrien gebeurde vooral door jonge (ongehuwde) 
mannen op ongezadelde paarden over de winterse akkers. Jonge meisjes 
liepen gearmd, in rijen, langs de straat en keken verwachtingsvol uit naar de
ruiters, in de hoop door een van de jongemannen te worden opgepikt en 
daarop met hem Sunt Steffenavond te houden. Zo ontstond menige 
verkering.

In Frankrijk heet St.Stephanus Saint-Etienne. In Frankrijk een populaire 
naam: er zijn maar liefst 68 plaatsen met die naam.

Driekoningen – 6 januari
Driekoningen is de afsluiting van de kersttijd. In het verleden werd 
Driekoningen ook in Nederland gevierd als een zondag. Veel mensen 
ruimen pas na Driekoningen de kerstspullen weer op.

In Vlaanderen heet Driekoningen ook wel 'Dertiendag'. Een oude 
Germaanse benaming. Bij de kerstening van Europa kwam het Kerstfeest in
de plaats van het Germaanse midwinter- of Joelfeest, waarbij het boze werd
verjaagd en het Licht welkom werd geheten. Dit Joelfeest duurde dertien 
dagen (25 dec. + 13 dagen = 6 jan.) 

Het Driekoningenzingen gebeurt nog volop in delen van Noord-Brabant, 
Limburg, Vlaanderen en in Duitsland. Kinderen – verkleed als koning – 
gaan van deur tot deur. Ze dragen een ster of lampion, zingen een lied - 
begeleid op de foekepot - en halen snoep en 'centjes' op. 
Een andere traditie is de Driekoningenkoek, waar een boon in verstopt zit. 
Wie bij het eten van de koek de boon vindt mag die dag de 'koning/baas' 
zijn. Elders mag de jongste de 'koning' zijn.

Maar waren het wel drie koningen? In het Evangelie van Matteüs staat 
alleen dat er 'wijzen' met goud, wierook en mirre als geschenken waren. 
Dus hebben wij  van die 'wijzen' 3 wijzen gemaakt. En 3 wijzen werden  3 
koningen. Ze kregen de namen Caspar, Melchior en Balthasar, afkomstig uit
de drie werelddelen, die toen bekend waren: Europa, Azie en Afrika en zij 
reisden te paard, op een olifant en een dromedaris. Bij menig kerststalletje 
is dat een kameel geworden. 
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Bij de geboorte wordt het Kind Jezus aanbeden door de herders – de armen 
uit het eigen Joodse volk. Met Driekoningen wordt het Kind ook aanbeden 
door wijzen uit andere volkeren. Als teken dat Jezus voor alle volkeren op 
aarde gekomen is. Het feest van Driekoningen maakt dan ook deel uit van 
de Openbaring des Heren. Dit keer aan het begin van het leven van Jezus. 
De Openbaring des Heren bestaat eigenlijk uit drie elementen: 

 de aanbidding door de Wijzen
 de doop van Jezus in de Jordaan
 het eerste wonder dat Jezus verrichtte tijdens de bruiloft in Kana

Doop van de Heer – 11 januari
Dit feest wordt gevierd op de zondag na Driekoningen. Het is de 
eigenlijke afsluiting van de kerstkring – de tijd rond het feest van Kerstmis.

Aan het begin van zijn prediking, nadat Hij
40 dagen heeft gevast in de woestijn, gaat
Jezus naar zijn achter-neef Johannes.
Johannes doopt in de Jordaan. Ook Jezus
laat zich dopen. Hij wast als het ware zijn
verleden van zich af.  En dan . . .
Dan gaat de hemel open, daalt er een duif
naar beneden af en laat God weten dat dit
Zijn geliefde Zoon is. 
Opnieuw een Openbaring des Heren, maar
nu aan het begin van het openbare leven 
van Jezus. 

De werkgroep Liturgie wenst u een inspirerende kersttijd toe.
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Van de projectgroep 50 +

Maandag 1 december jl. is er een informatieavond geweest voor een op te 
richten gespreksgroep 50 + . Nu voor op een avond.
Er was een aantal zeer enthousiaste  deelnemers. Het resultaat is dat we 
donderdag  15 januari 2015 van start gaan in het parochiezaaltje van de 
St. Stephanuskerk.
De andere data zijn : 12 februari – 12 maart – en 9 april.
We beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur 
staat de koffie/thee klaar.
Mocht u nu denken het lijkt me ook wel wat, dan bent u alsnog van harte 
welkom.
Graag van te voren  even telefonisch of per email contact opnemen met 
Annemarie Pragt.
Tel.0522-253909
Email: anjo.pragt@planet.nl
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Eerste Heilige Communie 2015

Aan alle ouders met kinderen waarvan wij denken dat zij in aanmerking 
komen voor de Eerste Heilige Communie 2015 en in onze administratie 
bekend zijn, is inmiddels een aanmeldingsbrief gestuurd met daarin tevens 
de uitnodiging voor een informatieavond op donderdag 8 januari 2015 om 
20.00 uur in de voorzaal van onze kerk.
Heeft u een dergelijke brief niet ontvangen, heeft u wel belangstelling en zit
uw kind in groep 4, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met 
Betsie van Dam: 256047 of per mail: vandam-kinds@home.nl en u 
ontvangt de aanmeldingsbrief alsnog.
Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie 2015 uiterlijk 22-12-2014.
De viering van de Eerste Heilige Communie zal zijn op zondag 31 mei 
2015.
De Werkgroep Eerste Communie bestaat momenteel uit de volgende 
personen: Pastor Dorenda Gies, Betsie van Dam, Madlen Al-Kahwachi, 
Hannie Peeters en Sabine Wijfjes.

Werkgroep Eerste Communie.

Actie voor de voedselbank in oktober

In de maand oktober heeft de werkgroep PCI/Diaconie een inzamelactie 
gehouden voor de voedselbank. Op zondag 5 oktober is de actie van start 
gegaan. De viering was voorbereid in samenwerking met de 
jongerencatechese en het jongerenkoor heeft gezongen. Na afloop van deze 
viering was José Jansen van de voedselbank aanwezig om een presentatie te
geven. Achter in de kerk stonden de hele maand oktober manden waarin 
artikelen voor de voedeselbank werden verzameld. Iedereen die een 
bijdrage wilde leveren kon een strookje meenemen waarop vier artikelen 
stonden van een door de voedselbank opgestelde lijst. In totaal zijn er 21 
manden vol met allerlei artikelen ingezameld. De actie was een succes en 
krijgt vast nog een vervolg. Namens de voedselbank willen we iedereen die 
op een of andere manier aan deze actie heeft bijgedragen heel hartelijk 
bedanken.

Werkgroep PCI/Diaconie.
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Kindje Wiegen: een kerstbelevenis

Van traditie naar een nieuwe traditie

Van een kerstmiddag stalletjes kijken en kerstliedjes zingen naar een
kerstverhaal voor kinderen van alle leeftijden, geschreven en

gespeeld door jongeren en gezongen samen met het kinderkoor de
Stephannootjes.

Dit jaar zijn we weer met 13 jongeren
die er samen een mooi spektakel van

gaan maken.

Heeft u het wel eens gezien? Dan wilt
u het dit jaar zeker nog eens zien.
Heeft u het nog niet gezien? Dan

wordt het eigenlijk wel hoog tijd om
deze belevenis mee te maken.

De rollen zijn verdeeld, het script
wordt geleerd, de traditionele liedjes

worden nog eens doorgenomen en de
nieuwe liedjes worden hard geoefend.

Kortom wij zijn er (bijna) klaar voor! U ook?

25 december om 14.30 uur in onze kerk.

De jongeren van hoop.
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Project-koorleden gezocht voor tweede kerstdag

Op tweede kerstdag wordt er van 15:00 tot 16:00 uur een optreden in 
gegeven in het Irenehuis door een aantal leden van het gemengd koor, 
aangevuld met project-koorleden. Het repertoire zal o.a. bestaan uit 
bekende kerstliederen aangevuld met bekend materiaal dat we met het 
gemengde koor zingen . Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste zangers die 
het leuk lijken om hieraan mee te doen. Opgave kan door een mail te sturen 
naar jos.bouman@gmail.com.  

Uit het samenwerkingsverband . . .

De kerk: dat zijn wij samen.

Gesprek met Piet Maes, voorzitter van de werkgroep DOLP.

Sinds 1978 worden er in de kerken van ons samenwerkingsverband 
(Meppel, Hoogeveen en Beilen) DOLP-vieringen gehouden: diensten onder
leiding van parochianen. Maar wat is de geschiedenis achter deze vieringen 
en hoe komen ze eigenlijk tot stand? Deze en nog meer vragen hebben we 
voorgelegd aan Piet Maes die er vrijwel vanaf het begin bij betrokken is 
geweest.
Om de geschiedenis van het ontstaan van DOLP te kunnen achterhalen 
moeten we eigenlijk teruggaan naar een aantal fragmenten in de Bijbel die 
ons leren dat God apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders en 
leraren heeft aangesteld om het werk op aarde in zijn dienst te verrichten en
zo samen door ons geloof en door onze kennis van Jezus een eenheid te 
vormen (bijv. Efeziërs 4:11-13). De brieven zeggen ons allemaal hetzelfde: 
wij vormen samen de levende stenen van de kerk. Wij zijn samen 
verantwoordelijk. Ieder vervult daarin zijn / haar eigen rol.

Hierover is op het tweede Vaticaans concilie uitgebreid gesproken; de kerk 
moest meer bij de wereld, bij de tijd gebracht worden; de leken zijn niet 
alleen consument, maar hebben meer verantwoordelijkheid binnen de kerk, 
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ook binnen de liturgie. De liturgie moest verrijkt worden door toevoeging 
van het houden van o.a. avondwakes, gebedsvieringen en themadiensten.
Het gedachtegoed van dit concilie kwam in de praktijk evenwel niet goed 
tot volle ontwikkeling. Deze constatering kwam in het midden van de 70-er 
jaren van de vorige eeuw te staan naast het dreigend tekort aan priesters. 
Dat heeft, met name in het noorden van Nederland, discussies gegeven over
het nut en de noodzaak van lekenvieringen (en deze naam veranderde in ons
samenwerkingsverband al snel in DOLP). Priesters blijven wel een 
belangrijke rol houden als toerusters van de gemeente. Dit is geheel in lijn 
met de voornoemde bijbelteksten.

Vanuit de drie parochies van ons samenwerkingsverband kwamen mensen 
bij elkaar die elkaar konden inspireren om tot een weloverwogen DOLP-
viering te komen. De eerste viering vond in oktober 1978 plaats. De 
frequentie van de vieringen was toen veel lager dan nu. De lekenvieringen 
waren van oorsprong bedoeld als gebedsvieringen (meditatief). Vanuit de 
parochianen kwam echter de sterke wens naar voren om tijdens een viering 
de communie te kunnen ontvangen. In de praktijk konden het dus niet 
alleen gebedsvieringen zijn. Het onderscheid met een eucharistieviering is 
hierdoor ogenschijnlijk kleiner geworden.

De eerste DOLP-leden werden door de pastores Bodewes en Dijkman 
onderricht in het samenstellen van vieringen, het gebruik van symbolen, het
schrijven van overwegingen en gebeden. Het was wenselijk dat men over 
bijbelkennis beschikte of pastorale scholing had genoten. Ook nu is het nog 
zo dat de leden voldoende affiniteit met het werk moeten hebben en 
erkenning binnen de geloofsgemeenschap moeten genieten. Er worden geen
lekencursussen meer gegeven, maar er vindt een proces plaats van learning 
by doing (leren door te doen). Men heeft dan zelf de nodige bagage en er 
worden diverse vergaderingen en voorbereidingen bijgewoond, voordat 
men zelf actief gaat bijdragen aan de vieringen (een uitgebreide 
inwerkperiode).

De leden van de DOLP hebben iedere twee jaar een lekendag in het bisdom 
Groningen-Leeuwarden. Men bezoekt dan andere parochies (bijvoorbeeld 
recentelijk in de Noordoostpolder) waarbij van gedachten wordt gewisseld 
over de praktijk van de vieringen o.l.v. parochianen, ervaringen worden 
gedeeld en er vindt bezinning plaats.
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Hoe is dan verder de werkwijze bij het samenstellen van de vieringen?
De pastores en het parochiesecretariaat stellen samen het liturgisch rooster 
op en geven daarbij aan waar de DOLP wordt ingezet. Het zijn altijd twee 
personen uit de DOLP-groep die een viering voorbereiden en uitvoeren.
Deze twee mensen overleggen samen: de schriftlezingen worden besproken,
de liederen en gebeden worden uitgezocht en zo wordt de viering 
samengesteld. Daarna wordt de overweging geschreven en uiteindelijk 
wordt het boekje gemaakt.
Er wordt een keer per zes weken met de hele groep vergaderd. Er vindt 
altijd een terugblik op de vieringen plaats, het liturgisch rooster wordt 
ingevuld en daarna wordt gekeken naar andere zaken, zoals een 
aansprekende gebedstaal, zit iedereen nog op dezelfde lijn en wordt er van 
gedachten gewisseld over de overwegingen.
Het verschil met de eucharistievieringen is evident: er vindt geen 
consecratie plaats. De werkgroep maakt ook geen gebruik van de boekjes 
van Berne, maar stelt een eigen  liturgieblad of boekje samen. Er wordt 
getracht zoveel mogelijk passende teksten te zoeken of te maken die het 
thema van de viering nader uitwerken of belichten. Dit kan inhouden dat er 
een ander soort geloofsbelijdenis  wordt uitgesproken of dat er niet 
standaard een kyrie en gloria wordt gezongen, maar dat er gekozen wordt 
voor een indringende schuldbelijdenis en een lofzang. Er is geen enkele 
intentie om te willen lijken op een eucharistieviering. Het gaat om het 
samen dragen van de geloofsuiting op een inspirerende manier.
De binding met de drie parochies is groot. Er is in alle parochies bij de 
leden van de DOLP een gevoel van thuis-zijn. In een enquête, die een aantal
jaren geleden over de DOLP gehouden is, kwam een grote waardering voor 
deze vieringen naar voren. Ook bisschop de Korte spreekt met veel 
waardering over de  lekenvoorgangers.

Na al deze informatie bent u misschien nieuwsgierig geworden naar een 
DOLP-viering. U bent van harte welkom. Hopelijk tot ziens.

Hannie Hofland
Lucy Wegman         
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Uit de parochie . . .

Een nieuwe dirigente voor het jongerenkoor

Zondag 16 november hebben wij voor het eerst in drie jaar weer met een 
dirigent gezongen. Dat was voor ons, maar net zo goed voor onze nieuwe 
dirigente, Petra Belt-Verweij, heel erg wennen. Inmiddels zijn we al aardig 
aan elkaar gewend en hebben we in een paar weken tijd al veel van elkaar 
geleerd. We merken dat we al een stuk beter zingen dan we de afgelopen 
jaren hebben gedaan en dat horen we ook van de parochianen. Daar zijn we 
ontzettend blij mee. 
Op 24 december zullen wij om 22.00 uur zingen en kan iedereen horen en 
zelf beoordelen of we echt vooruit zijn gegaan. Als je het dan leuk vindt om
ook in ons koor te komen zingen, ben je van harte welkom! Spreek maar 
gewoon iemand aan van het koor. We zijn nu met acht (zingende) leden en 
we kunnen best wat nieuwe leden gebruiken. We oefenen op zondagavond, 
van 19.15 tot 21.15 uur. Tussendoor en onder het zingen hebben we het 
altijd supergezellig met elkaar. Ook al vind je dat je niet zo goed kunt 
zingen, met onze nieuwe dirigente kan dat snel veranderen. :)
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Uit het bisdom . . .

 Adventsbrief mgr. De Korte: God zoekt ons op 

Eind vorig jaar stonden de media vol van een lugubere vondst in een huis in
Rotterdam. Men vond de resten van een vrouw. Meer dan 10 jaar lang was 
zij al dood en niemand had haar gemist. Haar dochter had tijdens een 
Moederdag wel eens aangebeld. Maar er werd dan niet opengedaan en de 
dochter interpreteerde de gesloten deur als een teken dat zij nog steeds niet 
welkom was. 10 jaar dood in een huis liggen en niemand merkt het op. 
Symbool van grondeloze eenzaamheid. 

Nu is dit natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar wij weten allemaal dat 
eenzaamheid in onze samenleving een groot probleem is. Veel oudere 
mensen leiden een eenzaam bestaan. In de tijd dat ik in Utrecht 
parochiepriester was, bezocht ik ouderen die twee keer per week iemand op 
bezoek kregen. Voor de rest waren zij alleen thuis. In de Nestor, het blad 
van de Katholieke Bond voor Ouderen, las ik vorig jaar dat 200.000 
senioren de kerstdagen alleen doorbrengen. 

Maar eenzaamheid speelt helaas niet alleen bij oudere mensen in onze 
samenleving. Een niet gering aantal jonge mensen heeft ook met 
eenzaamheid te kampen. En er zijn genoeg echtparen die fysiek samen zijn 
maar geestelijk eenzaam zijn omdat zij de meest wezenlijke dingen van het 
bestaan niet met elkaar kunnen delen. Uiteindelijk, zo zegt menig filosoof, 
is ieder mens op een bepaalde hoogte eenzaam. Ieder mens heeft een kern 
die verborgen blijft voor de ander. Tegelijkertijd proberen mensen die 
existentiële eenzaamheid te doorbreken door het zoeken van onderlinge 
verbondenheid, vriendschap en liefde. 

God zoekt ons op 

In de komende Adventsweken bereiden wij ons voor op het kerstfeest. Het 
kerstfeest is een feest van verbondenheid; van licht en verlangen naar vrede.
De kerstboom wordt opgetuigd en lekker eten ingekocht. Familie en 
vrienden worden uitgenodigd, misschien ook wel om onze eenzaamheid te 
verdrijven. Want wij beseffen dat wij als mens alleen maar gelukkig kunnen
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zijn in verbondenheid met anderen. 
In veel katholieke gezinnen wordt ook een kerststal geplaatst. Het 
christelijk kerstfeest draait immers rond de geboorte van Jezus. Met 
Kerstmis wordt duidelijk dat God onze eenzaamheid wil doorbreken. In het 
kerstevangelie van Lucas wordt dat concreet verteld, inclusief zingende 
engelen en aanbiddende herders. In het evangelie van Johannes klinkt het 
allemaal wat meer abstract en theologisch: het Woord is vlees geworden en 
heeft onder ons gewoond. Maar beide evangelisten zeggen met andere 
woorden hetzelfde: God komt ons in Jezus opzoeken. In Jezus toont God 
zijn liefde voor ons en laat Hij zien dat die liefde de zin van ons leven 
vormt. 

Is Christus welkom? 

De grote vraag aan ieder van ons: ga ik in op het aanbod van God? Kan 
Christus werkelijk in mijn leven komen? Is er plaats voor Jezus in mijn 
herberg? Wil ik werkelijk in vriendschap met Jezus leven? Op naam van 
verschillende christelijke denkers staat de volgende opmerking: “Als 
Christus duizendmaal geboren zou zijn in de stal van Bethlehem, maar niet 
in ons hart, dan was zijn geboorte waardeloos”. Ik hoor in deze woorden 
een echo van de opmerking van Johannes de Doper: “ Hij ( = Christus) 
moet groter worden; ik kleiner”. En ik denk ook aan de bijna mystieke 
woorden van de apostel Paulus:” Niet ik leef, maar Christus leeft in mij”. 

Wij raken hier de kern van ons christelijk bestaan. Christelijk leven vraagt 
om een omvorming; om een transformatie. Mijn eigen ik moet steeds meer 
Christusgelijkvormig worden. Anders gezegd: ik moet steeds meer een 
Christophorus, een Christusdrager worden. Als wij Jezus werkelijk 
navolgen zullen wij biddende mensen zijn die God centraal stellen in ons 
leven. Wij zullen dan niet gevangen blijven in eigenbelang maar de 
naastenliefde gestalte geven. Wij zullen ons dan niet verharden maar bij 
ruzie werkelijk kiezen voor vergeving en verzoening. Wij zullen dan mild 
en barmhartig zijn voor elkaar en zo Gods mildheid en barmhartigheid 
weerspiegelen. Ik wens u een vruchtbare tijd van Advent op weg naar het 
Kerstfeest. 

Groningen 25 november 2014, + Mgr. Gerard de Korte 
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Belangrijk

Bereikbaarheid Pastor Gies
Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)
Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij 
regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.
Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: pastorgies@rkkerkmeppel.nl

Vrije dag pastor  Gies
Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen.
Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Beheerder kerkgebouw Herman Knape     0522 259726
Klein onderhoud/ Koster coördinator Piet Krijnen     0522 254159
Algemeen onderhoud gebouw        Piet Alkemade     0522 262517
Buitenonderhoud                        Anton Stortelder   0522 252304
Interieur verzorging                       Marian Jansen     0522 258575
Beheerder begraafplaats                    Jan Faber     0522 241791

Het volgende St.Stephanusvuur

Voor het nummer “Voorbereiden” van het Stephanusvuur jaargang 60-1 
moeten de bijdragen vóór 20 januari 2015 bij de redactie zijn.

De geldigheid van dit blad loopt van 28 januari tot 18 maart 2015
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Vieringen binnen het samenwerkingsverband:

Hoogeveen
donderdag 19.00 uur
zondag  09.30 uur

Beilen

zondag 11.00 uur

Het Erfdeel
zondag 10.00 uur

Zondag
14-12-2014

J. Okonek
eucharistieviering

J. Okonek eucharistie 
+ boeteviering

W. Sarolea

Donderdag
18-12-2014

J. Okonek eucharistie + 
boeteviering

Zondag
21-12-2014

D. Gies
woord+communie

D. Gies
woord+communie

F. Groen

Woensdag
24-12-2014

19.00: D. Gies
woord en communie
23.00: J. Okonek
eucharistieviering

21.00: vigilieviering 
met jongeren
21.30 D. Gies
woord en communie

21.00 uur
K. Stroop/
F. Groen

Donderdag
25-12-2014

J. Okonek
eucharistieviering

J. Okonek
eucharistieviering

K. Stroop

Zondag
28-12-2014

D. Gies
woord en communie

D. Gies
woord en communie

W. Sarolea

Woensdag 
31-12-2014

J. Okonek
eucharistieviering

Zondag
04-01-2015

DOLP
woord en communie

DOLP
woord en communie

K. Stroop

Donderdag
08-01-2015

J. Okonek
eucharistieviering

Zondag
11-01-2015

J. Okonek
eucharistieviering

J. Okonek
eucharistieviering

C. Huisman

Donderdag
15-01-2015

J. Okonek
eucharistieviering

Zondag
18-01-2015

J. Okonek
eucharistieviering

J. Okonek
eucharistieviering

oec. kanselruil

Donderdag
22-01-2015

J. Okonek
eucharistieviering

Zondag
25-01-2015

D. Gies
woord en communie

D. Gies
woord en communie

F. Groen

Donderdag
29-01-2015

J. Okonek
eucharistieviering

Zondag
01-02-2015

J. Okonek
eucharistieviering

J. Okonek
eucharistieviering

K. Stroop

Donderdag
05-02-2015

J. Okonek
eucharistieviering

Zondag
08-02-2015

D. Gies
woord en communie

D. Gies
woord en communie

F. Groen
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